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Digi-Taalhuis 
Het Digi-Taalhuis is een plek in de bibliotheek 
waar iedereen welkom is die beter Nederlands 
wil leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan 
met de computer. Ook vindt u er eenvoudige 
boeken en oefenmateriaal. Het Digi-Taalhuis 
in de bibliotheek in Surhuisterveen is elke 
donderdag van 9.30 - 12.00 uur open. 
Het Digi-Taalhuis in Buitenpost is op afspraak 
open. Bel 088 - 16 56 123 

Voel je goed! bij de bibliotheek 
Voel je goed! is een cursus in gemakkelijke taal 
voor mensen die moeite hebben met lezen en 
schrijven en graag adviezen willen over gezond 
eten en meer bewegen. In november gaat de 
cursus van start. In een kleine groep werkt u 
met hulp van een deskundige vrijwilliger aan 
uw gezondheid. Leerzaam en gezellig! 

Meer weten of aanmelden? Bel of mail Lyanne 
van Westen via L.vanwesten@bnfrl.nl of 
088-1656123.    

Informatiepunt digitale overheid 
Heeft u vragen over DigiD, toeslagen, 
gemeentelijke regelingen of andere 
overheidszaken? Kom naar het Informatiepunt 
Digitale Overheid in de Bibliotheek bij u 
de buurt. U kunt hier terecht tijdens de 
openingstijden van de bibliotheek.  

Digitaal inloopspreekuur 
Heeft u vragen over het gebruik van uw Ipad, 
tablet, smartphone of computer?  Kom langs 
bij het Digi spreekuur.  Een vrijwilliger helpt u.  

Elke maandag van 16.00 – 17.00 uur in de 
bibliotheek Surhuisterveen.  

Laaggeletterdheid 
in Nederland
letterswakkens yn Nederlân
Wist u dat in Nederland 2,5 miljoen volwassenen moeite heeft met lezen, schrijven of 
rekenen?  Dit noemen we laaggeletterdheid. Ook in onze gemeente is het percentage 
laaggeletterdheid hoog, namelijk 13%. Moeite hebben met lezen, schrijven of digitale 
vaardigheden is niet altijd zichtbaar. Vaak schamen mensen met laaggeletterdheid zich om 
hulp te vragen.  Bent of herkend u laaggeletterdheid bij uzelf of iemand uit uw omgeving?  
Deze infopagina geeft een overzicht van organisaties waar u hulp kunt aanvragen.  

Wâldsjonger 
De yn Burgum wenjende sjonger en 
lietskriuwer Marcel Smit is de kommende 
twa jier ‘Wâldsjonger’ fan Achtkarspelen en 
Tytsjerksteradiel. 

It liet ‘Lêze en skriuwe’ is makke foar de Wike 
fan lêzen en skriuwen fan 
8 o/m 15 septimber 2023, mei as doel it 
bewust wurden en better werkennen fan 
letterswakkens (laaggeletterdheid). 

Sjoch foar alle gedichten fan de Wâldsjonger 
op de Frysktalige side fan de gemeenten by 
www.t-diel.nl/wâldsjonger.

Marcel Smit, Wâldsjonger van Achtkarspelen 
en Tytsjerksteradiel, heeft een lied 
geschreven over Laaggeletterdheid. Het lied 
gaat over een vader en  dochter die beide 
moeite hebben met lezen en schrijven. 
Jarenlang wisten ze hun laaggeletterdheid te 
verbergen voor de buitenwereld. 
Door hulp te accepteren kunnen ze nu met 
elkaar ‘lezen en schrijven’.  

Lêze en skriuwe 
Hy stie noch midden yn it libben  
Hy die it wurk, syn frou de rest 
Hy waard wol bypraat troch syn maten 
Troch grutskheid nea in oar ta lêst 

It gat is djip nei har ferstjerren  
Hy hat de hannen yn it hier 
Hy wol har útfeart begeliede 
Mar sit te stoarjen nei ’t papier 

Kearsankje 
Do sjochst it net oan hoe ‘t se rinne 
Do sjochst it net oan harren klean  
Sy sille der sels net oer begjinne 
It skamjen foar kin bêst fier gean  
Gewoantes kinst altyd trochbrekke 
En ek al binne se min te sjen  
Rik in hân ast wat fermoedest  
Sa’n hân is faaks in nij begjin  

Har grutte bek dat wie har wapen  
Sy sloech har troch har skoalletiid  
Al is sy krekt drûch oer de sleat kaam 
Sy wist eins net wat sy ferliet  
Pas doe’t se ynseach dat har libben 
Dochs wol wat mear as wille wie  
Wie sy bliid dat ien har frege  

Wêrt sy no eins ferlet fan hie  

Kearsankje 
Do sjochst it net oan hoe ‘t se rinne 
Do sjochst it net oan harren klean  
Sy sille der sels net oer begjinne 
It skamjen foar kin bêst fier gean  
Gewoantes kinst altyd trochbrekke 
En ek al binne se min te sjen  
Rik in hân ast wat fermoedest  

Sa’n hân is faaks in nij begjin  

Lang om let kin heit en dochter  
No lêze en skriuwe mei elkoar 

Marcel Smit

Scan de QR-code en 
bekijk de videoclip!

Informatie Ik wil leren  
Op de website www.ikleermeer.nl staat een formulier waarop u kunt 
aankruisen wat u wilt leren. Nadat u het formulier hebt verstuurd, 
wordt u gebeld door een taal coördinator van het Friesland College. 
De afspraak is daarna bij u in de buurt.  

Zelf bellen naar 0800–0234444 is ook mogelijk.


