Wad nu, wat later?

als je heel stil bent kun je op de boot, op de kade of in de haven

verwachtingen horen in de golven

er bestaat een vraag die wil weten wat de overeenkomst is tussen de getijden en muziek
golven is het juiste antwoord

en als je dus heel goed luistert, hoor je een lied

die met elk haar eigen regels door jullie hoofden gonst

anders waren jullie hier vandaag niet

en als je écht heel stil bent kunnen jullie dat ook hier
dan klotsen de golven gewoon door muren heen
vragen over wad nu, wat later?

vragen over wat te doen, wat te willen, wat te wensen

wat te bereiken, wat te laten gaan en hoe de toekomst in te gaan

vragen over veranderingen, vragen over het beschermen en behouden van
vragen over hoe doen we het samen

en regels over hoe mooi je lievelingseiland is

met zinnen zo beelden dat je elk moment daar kan zijn

door de golven hoor je de vogels, het stuiven van het zand op een stormachtige dag
de golven die stukslaan en die zo machtig

en ruik je het broodje kroket van je favoriete strandtent, de zee en alles wat aanspoelt
en stap je bijna, maar dan ook echt bijna, op een kwal

en als je luistert, heel goed luistert

lig je in een duinpan met iemand die het allerliefste is of heerlijk alleen

doe je ogen eens dicht? heel eventjes maar

je ziet het toch? je ziet toch precies hetzelfde en toch iets anders dan ik?
mooi he? Dat de liefde voor een plek zo groot kan zijn
dat als je alleen maar luistert, de beelden zo opkomen

en als we gaan luisteren naar elkaar, ik bedoel, écht gaan luisteren naar elkaar
dan kunnen we door die golven een connectie kunnen maken

want iedereen is aanwezig vanuit een eigen rol en hoe houd je als organisaties verbinding met
elkaar?

elk eiland zit op hun eigen eiland maar we moeten waken tegen een eilandjescultuur

elkaar juist versterken, samenwerken, elkaar zien, elkaar ontmoeten

en... die golven weer

willen luisteren naar elkaar



doorgeven van kennis, inspiratie, voorbeelden

dat je elkaar kan opbellen en vragen

hoe hebben jullie dit gedaan?

en dat je dan een antwoord krijgt en de ander weer een vraag voor jou heeft

dat is voor mij circulaire economie, in plaats van de officiéle definitie van de circulaire
economie

want de gemeenschap is waardevol, maar ook kwetsbaar in deze tijden van schaalvergroting
hoe meer we groeien, hoe meer we moeten blijven bouwen aan de connectie die er al is

dan kunnen we moeiteloos samen onze standpunten uitdragen naar de betrokken overheden
dan horen ze het complete verhaal en kunnen we steeds meer impact maken

en dat we het altijd blijven hebben over onze thema’s

goed wonen en leven, toekomstbestendig ondernemen en ontwikkelen

optimaal bereikbaar en verbonden, duurzame energie en het thema dat ik al eerder noemde
de circulaire economie

maar dit zijn grote thema’s en voor elk eiland anders in te vullen

want in te vullen naar de mogelijkheden

want idealen zijn mooi, maar moeten wel uitvoerbaar zijn

dus hoe maken we deze grote thema’s, deze containerbegrippen

concreet?

dan komen we weer bij de golven

want er is eerst luisteren en dan opschrijven

en dan van papier naar praktijk

we hebben vandaag veel gepraat

nu is het tijd voor actie, nu is het tijd om dingen te gaan doen

en we doen het al, we doen het samen

iedereen draagt zijn steentje bij

vanuit kantoor of in de wijk

op het plein en in het gemeentehuis

van bedenken tot uitvoeren

van de pen die het neerzet

en de mensen buiten de muren van de kantoren die het uitwerken
van ambtenaar tot burgemeester

van de buitendienst tot de griffier

iedereen doet mee, iedereen telt mee

en alleen met iedereen kunnen we doen wat we ambiéren

we blijven dromen, maar we houden van aanpakken

dus laten we doorzetten en dat kunnen we alleen met zijn allen



en ik kan er nog heel veel mooie woorden aan wijden, maar laten we nu opstaan en doorzetten
samen, met elkaar

en dat we dan niet alleen maar blijven dromen en luisteren naar de golven

maar dat we die golven daadwerkelijk omzetten in een kracht

niet alleen maar praten, maar doen

een resultaatgerichte aanpak

de woorden op al onze papieren en documenten tot leven laten komen

in de actie en voortvarend doorgaan

omdat we onze doelstellingen helder voor ogen hebben en ook weten wat elke gemeenschap
nodig heeft en wat er op elk eiland speelt

niet dobberen maar zwemmen
niet watertrappelen maar de golven trotseren met de borstcrawl

want de golven zijn niet alleen maar fijn en mooi en iets om op mee te deinen
want de golven geven, maar nemen ook

en daar moeten we voor blijven waken

en aandacht voor blijven vragen

niet negeren wat wegspoelt

want als we erover zwijgen

worden dat hele bittere tranen

W€ gaan voorwaarts

door de branding heen en de obstakels door die golven trotseren
op naar de toekomst, op naar doen.



