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Gedichten Finale ‘Dichter op de Heuvelrug’   24 januari 2024, Doorn 

 

In dit document vindt u de gedichten die zijn voorgedragen tijdens de finale van de verkiezing voor de 

nieuwe ‘Dichter op de Heuvelrug’. Deze vond plaats op 24 januari 2024 in de Raadszaal in Doorn, en 

werd georganiseerd door Maja van Eijndthoven, Cultuurcoach Utrechtse Heuvelrug. 

Maud de Jong en Carolijn Selten zijn op deze avond gekozen. 

Gedichten van de overige finalisten zijn op willekeurige volgorde gepubliceerd. 

Mocht u interesse hebben in verdere publicatie van deze gedichten gelieve contact op te nemen met de 

auteur of cultuurcoacuh@bibliotheekzout.nl. 
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Maud de Jong 

Kind van al die dingen: een ode aan mijn fiets 
 

Ik ben aan het groeien 

Zeg ik tegen de bomen  

Als ik langs ze fiets  

Zonder handen aan mijn stuur  

Ik heb me een tijd geleden  

Al overgegeven aan het vallen  

 

Ik ben een kind van al die dingen die me hebben zien groeien 

Van de bomen, van de schapen, van de woorden, van de man op het balkon waar ik naar zwaai, van mijn 

ouders, van de docenten, van de straatlantaarns, van de weilanden, van de ooievaars, van de regen, van 

poëzie 

 

Ik ben een kind van de Heuvelrug  

De weilanden worden als dekens  

Om je heen geslagen  

Het bos laat je voorzichtig verdwalen 

Op de paden is altijd plek voor mij en mijn fiets.  

 

Wanneer het donker is  

het miezert en de straten zijn leeg  

Dan zou ik eindeloos kunnen fietsen 

Poëzie wordt er vaak geboren  

En af en toe vergeten  

Vanaf dan is het eigendom van de wind  

 

Ik ben een kind van al die dingen die me hebben zien groeien, 

Een kind van mijn fiets 

Mijn fiets-  

Die me aan alles heeft voorgesteld. 

 

‘Kind van al die dingen: een ode aan mijn fiets’ vertelt het verhaal over opgroeien en dat je daarin wordt 

gevormd door alle dingen in je omgeving. Voor mij is die omgeving Driebergen, daar woon ik al mijn hele 

leven.  
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Naderend 
 

Mijn kamerdeur staat op een  

kier en het licht bloei er uit 

-in de verte 

 

Je kwam in alle kalmte,  

zachtjes, om me niet te laten schrikken 

liever had ik dat je niet  

in stilte weer ging 

 

Er werden maar twee woorden  

gewisseld, het zonlicht zei  

welkom en jij groette terug  

Toen je reis alweer was voortgezet  

sprak ik pas. 

 

Vergeet niet achterom te kijken 

Je naam staat misschien op de  

toekomst, maar hij is je gegeven  

door het verleden 

 

De kier van mijn kamerdeur 

begon met helen, maar  

bleef voor eeuwig zichtbaar  

als litteken op mijn huid.  

 

 

Naar een schilderij van Marianne van Biert-Westerhoud 
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Carolijn Selten 
 

OP DE HOOGTE 

 

Ah, Utrecht, hoor ik ze zeggen,  

als ik vertel waar ik woon en ik laat het zo,  

immers van veraf lijkt alles dichtbij, dat ruisen 

ook de kruinen van de bomen die  

acht keer zestien treden onder mij geworteld zijn en waar ik 

nahijgend naar kijk vanaf de Doornse Kaap. 

 

Ooit las ik dat bomen elkaar de ruimte geven 

en dat bij windstilte het bos er van boven uitziet 

als een groene puzzel waarvan de stukken passen,  

zonder elkaar te raken. Ik stel me dan voor 

dat ze ‘na u’, zeggen, of ‘nee, gaat ú maar eerst,’ 

maar formele correctheid leidt niet altijd tot het ware gesprek. 

 

Op uitkijktorens vang je flarden vanaf de grond, gedachten 

zo uitgesproken, dat je afdaalt uit de hoogte: 

Jumbo, Albert Heijn, of Lidl, en aan welke kant van het kruispunt  

woon je eigenlijk? Ik hoor: niet elk dorp staat op de kaart. 

Dat we uit meer dan zeven eilanden bestaan, dringt tot me door. 

 

Onder de deken van het bladerdak, ligt een lint  

van levens zo uitgestrekt, dat alleen voetafdrukken kruisen 

in het slijk van de natuur. Hoe duurzaam ingeslepen groeven  

ook lijken, te los, wordt iedere puzzel broos. Iemand zei me: 

Maar onder de grond, verbinden bomen hun wortels met elkaar. 

 

Laat het me zien, vroeg ik en hij nam me mee de toren op,  

waar ik, na dertig treden, vier uilen zag, versteende getuigen  

van de dertig tellen waarin de wind gevallen was.  

In een landschap kaalgeslagen, trokken zeven navelstrengen strak. 

Ook zonder bomen, zagen zij hun bos; er kwam een wandelpad. 

  

Achter voetstappen wachten verhalen en ik zeg je: haal ze op!  

Juist in openheid valt zoveel te dichten, ze gezichten het verleden, 

heden krijgt daarmee een stem, 

in alle tinten en ad rem, in wel duizend puzzelstukken,  

die samenwortelen tot thuis. 

 
© Carolijn Selten 2023  
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     BIBLIOTHEEK 

 

Is het leven je gegeven of 

heb je het geleend 

als een levensverhaal 

in een bibliotheekboek 

dat je terug moet brengen 

als de uitleentermijn afloopt 

 

En als de dame bij de balie 

dan vraagt wat je ervan vond 

dat je dan iets pruttelt 

over mooi en boeiend, 

terwijl je niet durft te zeggen 

dat je het niet gelezen hebt 

 

omdat je andermans verhaal  

geleefd hebt 

 
© Carolijn Selten 2023 
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M.Th. van Bulken 

EEN REGEL 

 

Een regel die de zinnen verzet 

een herinnering die dromen hervat  

laten we koesteren wat we hebben 

en denken aan wat we hebben gehad 

 

laten we samen bouwen 

aan ons verder bestaan 

laten we nog eenmaal  

dat leven ondergaan 

 

leidt mij naar de weg 

zet mijn voet in jouw spoor 

ik draag je mijn eeuwigheid 

omdat ik koester wat ik verloor 

 

volg mij aan mijn zijde 

van wie je was en bent geweest 

doe mij denken aan onze belofte 

zo ik mis je vaak het meest 

 

een regel die de zinnen verzet 

en onze dromen heeft hervat  

ik kijk naar je, mijn herinnering, 

en denk aan hoe we het hebben gehad 
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DORPSSTRAAT 

 

De traan en de woede komt door de uitlaat 

de klep is afgesloten, het verkeer staat vast 

een rood bolletje schijnt ons toe in de verte 

wij kijken met schrale ogen naar een traditie 

 

wij houden het voor mogelijk 

dat wij hier morgen nogmaals staan 

wij sluiten niet uit wat wij zeker kunnen weten 

wij sluiten niet uit wat we niet willen weten 

 

in eenzelfde rij passeren aan wat ons  

te wachten staat verblijven wij in onze wanhoop 

op het knooppunt Dorpsstraat weten wij  

waar we zijn gebleven, niemand hoeft te zoeken 

 

alweer een knooppunt, het epicentrum van ‘t verkeer 

een flitspaal, een verkeerslicht, ach wie weet er meer 

van waar de oplossing zich laat vinden  

zoeken wij in alle uithoeken van onze gemeente 

 

weten wij al jaren onszelf te hinderen 

kruipen we langzaam voort in het rollende staal 

emotieloos verroeren wij ons vol zorgen 

langs het verkeerslicht op naar morgen 
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Roeland Schweitzer 
Wonen op de heuvelrug 
Kunnen wij een Syrisch gezin helpen aan een huis, een thuis?  

Een Afghaans meisje een plek bezorgen  op het Revius lyceum? 

Een Oekraïense soldaat weer leren lopen?  

Misschien ook een Rus? 

Een kerk bouwen voor iedereen? Een gemeenschap? 

Wat is Bijzonder Op de Utrechtse Heuvelrug 

Wat is Hier Nu Bijzonder 

Die Heuvelrug, vol vriendelijke dorpen dus. 

En natuurlijk, de natuur, de natuur. 

De druk is groot want waar 

wonen straks ook onze dochters en zonen? 

En als het water stijgt? 

Al die anderen die hier willen wonen? 

Natuur, natuur, natuur. De wolf. 

Een rondweg om ieder dorp? Natura 2000, het is te laat. 

Natuur, natuur, natuur. De das. 

Verlichten van de dorpen? Waar blijft de nacht? 

Verdichten van de dorpen? Tunnels en burchten 

Natuur, natuur, natuur. De bever. 

(Joost Klein zou nu roepen: ganzenlever.) 

 

Dus doe het niet te vlug, doe het vooral niet te vlug 

Bouw uitsluitend vanuit zorg en liefde  

torenflats op de Utrechtse Heuvelrug.  

RS januari 24 



9 
 

Geluk groeit op de Heuvelrug 

 

Vruchtbare grond hier op die zuidhellingen. 

Toen al, duizenden jaren geleden,  

duizenden honingraat akkertjes.  

Geluk groeit op de Heuvelrug. Nu weer: 

We worden hier ouder dan gemiddeld in Nederland. 

Meer mensen stemden hier, dan gemiddeld in Nederland. 

Er zijn zelfs meer jongeren dan gemiddeld in Nederland. 

Er is hier meer vertrouwen en rust. Bovengemiddeld. 

In de kastelen worden prinsessen wakker gekust. 

Er is veel meer natuur, geen stads gewoel, maar veelkleurig groen. 

Felgroene weilanden, herfstgroene landgoederen, donkere bossen,  

hoge bomen. Misschien zijn hier ook wel veel meer dromen. 

Er is hier alles, behalve rollende golven, de zilte zee, het zand van het strand.  

We hebben hier de Rijn, die oude, mythische rivier, die grens.  

Als het er mist, dan doemt er een toverfee op en zij vervult ieders wens.  

Zo fantastisch is het hier. Buiten, in dit heuvelland aan de rivier.  

Geluk groeit op de Heuvelrug. Je kunt het gemakkelijk vinden. 

Wandel met vrinden en geniet. 

Delen is een vorm van verbinden.  

Ja, ik ben gelukkig hier. Ik heb een prachtig leven. 

Alleen al dat ik mijn geluk nu aan u door kan geven.  

Geluk groeit op de Heuvelrug. 

RS 2024 
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Jurriaan Vromijn 
 

Damhert schaakmat 

 

Als er ‘te veel’ van is en ruimte tekort, 

als er beleid wordt opgelegd en de menselijke maat schort; 

Dan loert controverse en protest. 

Een stevig debat is al wat rest.  

 

Maar of het nu herten zijn, of vluchtelingen.  

Laten wij de wolven eenzaam huilen in ons bos? 

Als wij mensen, ruggengraat van de Utrechtse Heuvelrug, geen mededogen kennen… zijn 

wij dan niet allen de klos? 

 

 

 

 

Zwerfkei 
 

 

Hier lig ik... Nu.  

Kom eens dichterbij  

en zie zelf hoe mijn omzwervingen  

mij gevormd hebben.  

 

Ik was ooit een rots in de branding. 

Een kei in het verdoen van tijd... 

Ik zag de wereld om mij heen vervormen 

en zelf veranderde ik langzaam ook.  

 

Soms, als de zon schijnt,  

op het juiste moment van de dag, 

dan zie je mijn schittering en  

voel ik mij even een edelsteen.  
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‘Ik wil nog wel een keertje!’ 

 

Sprak de burgemeester fier. 

 

 

De wonden van de storm in ‘21 zijn nog nauwelijks droog… ‘Er is nog zo veel te doen hier.’ 

 

 

Een tunnel in Maarsbergen, 

 

Nieuwbouw waar maar kan. 

 

De bossen veilig voor iedereen 

 

En hoe staat het met de begroting dan? 

 

 

Ook in de trein ontstond een mediastorm, 

 

Is deze inmiddels helemaal geluwd? 

 

Besturen is meer dan het volgen van een spoor… 

 

En niemand wordt hier van het perron geduwd. 

 

 

Ik wil ook wel een keertje, 

 

Mijn werk is ook nog lang niet af. 

 

Als dichter van de Heuvelrug… 

 

Als dat van jullie mag 
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Annie Pijnenborg 

UTRECHTSE HEUVELRUG AAN HET WATER 
 

Nietsvermoedend start ik mijn dagelijks rondje van wandelgeluk 
Bij de eerste afslag knapt echter mijn bubbel stuk 
 
Waar is het groene gras gebleven, de sprietjes van mijn zen-moment? 
Ik zie een grote zee van glinsterend water, indrukwekkend en ongekend! 
De Utrechtse Heuvelrug waardeer ik in al zijn diversiteit 
Het water, de bossen, weilanden, maar de laatste twee ben ik kwijt 
 
Ik zie alleen maar die grote bak met H2O 
Ik sta verstart, verward, begrijp het niet: Hoezo … 
 
is mijn route ineens verdwenen en overgenomen 
door een bak water die weelderig wiegt tussen de bomen 
 
Ik talm, ik vloek en wissel van standbeen,  
Waar moet ik nu dan in godsnaam heen? 
 
Ontsteld en verontwaardigd draai ik om 
Natuur wat maak je me nou? Ik spuug en ik grom! 
 
Ineens begint het hard om me heen te waaien 
De wind lijkt me met hoge kracht te gaan graaien 
 
Ik versnel mijn pas, mijn lijf diagonaal richting huis 
En bedenk ondertussen: wie of wat is er hier niet pluis? 
 
De natuur wint het uiteindelijk altijd van de menselijke soort. 
Eigen schuld, dikke bult, zingt de wind en  
water stroomt ongestoord voort... 
 
Juffrouw Annie (Annie Pijnenborg) 
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