
Programma Dodenherdenking Benschop 2024                                                                                                                                                                                   
 

• Welkomstwoord door de ceremoniemeester 
 

• Muziekstuk door Muziekvereniging ‘Onderling Genoegen’ 
 

• Kranslegging door burgemeester en mevrouw De Graaf, door raadsleden mevrouw Van der Stok en 
de heer Schep en door kinderburgemeester Jessie Broekhuizen 
 

• Kranslegging door vertegenwoordiging van de Stichting Veteranen Lopikerwaard 
 

• Bloemen leggen door de leerlingen van de basisscholen 
 

• Taptoe door Muziekvereniging ‘Onderling Genoegen’ 
 

• Stilte (2 minuten) 
 

• Wilhelmus (2 coupletten) gezongen door Chr. Gem. Zangvereniging ‘Zanglust’, R.K. Kerkkoor  
‘St. Caecilia’ en aanwezigen, begeleid door Muziekvereniging ‘Onderling Genoegen’ 

 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 
uw dienaar t' aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 

• Lied gezongen door Chr. Gem. Zangvereniging ‘Zanglust’, R.K. Kerkkoor ‘St. Caecilia’ en begeleid 
door Muziekvereniging ‘Onderling Genoegen’ 
 
Wij gedenken 
 
1) Hier met elkaar in stilte gedenken, 
    voor hen die streden in de strijd. 
    Voor onze vrede en onze vrijheid. 
    Zij die vielen in de strijd. 
 
2) Wij gedenken hier in stilte, 
    zij die strijden voor vrede. 
    Uitgezonden over de wereld, 
    zij die strijden voor vrede. 
 
3) Voor de vrede hier op aarde, 
    bidden wij in stilte Heer. 
    Voor alle onrust op de aarde. 
    Heer, geef rust en vrede weer. 
 



• Gedicht, voorgedragen door Lucas de Jong, leerling van CBS Eben Haëzer te Polsbroek 

 
 

• Lied gezongen door Chr. Gem. Zangvereniging ‘Zanglust’, R.K. Kerkkoor ‘St. Caecilia’ en begeleid 
door Muziekvereniging ‘Onderling Genoegen’ 
                            
De vrede is een dierbaar goed 
 
1) De vrede is een dierbaar goed,  
    als mensen vreedzaam leven. 
    Een leven zonder oorlogen. 
    Vrede is een dierbaar goed. 
 
2) Wat zou de wereld mooier zijn, 
    als er geen strijd meer is. 
    Als mensen leven zonder haat. 
    Wat zou de aard' mooi zijn. 
 
3) De vrede hier in Nederland. 
    De vrijheid en de rust. 
    Zo kostbaar en zo'n dierbaar goed. 
    De vrede in het land. 
 
 

• Bijdrage door burgemeester De Graaf en kinderburgemeester Jessie Broekhuizen 
 

 



• Lied gezongen door Chr. Gem. Zangvereniging ‘Zanglust’, R.K. Kerkkoor ‘St. Caecilia’ en begeleid 
door Muziekvereniging ‘Onderling Genoegen’ 
                        
Verleden en heden 
                                                                  
1) Veilig zijn wij hier bijeen, denkend aan weleer. 
     Hoe zij streden één voor één, toen, maar nu ook weer. 
     Luist'rend naar het nieuwsbericht, hoor je veel oorlogsgeruchten. 
     De soldaten doen hun plicht, and'ren moeten nu vluchten. 
 
2) Velen sloegen op de vlucht, and'ren in de strijd. 
     't Is voor hen een zwarte lucht, ja een zware tijd. 
     Wij mogen in vrijheid gaan, en denken aan die vijf jaren. 
     Medelevend heel spontaan, laat hen niet alleen staan. 
 
3) Vrijheid delen met elkaar, dat is onze taak. 
    Vrede is geen garantie, maar een voorbereiding, 
    Op de verdediging, dat brengt ons zo op de knieën. 
    Dank U Heer, voor vredestijd, geef dat ook wereldwijd. 

                        
                                        

• Muziekstuk door Muziekvereniging ‘Onderling Genoegen’ 
 

• Dankwoord en sluiting van de plechtigheid door ceremoniemeester 
 

•  Belangstellenden kunnen bloemen leggen bij het monument 
 
 
 
Na afloop van de herdenking wordt u uitgenodigd om koffie, thee of limonade te komen drinken achter op 
het terrein van Abrona, bij Buitenplek Más Mik. 


