
Programma Dodenherdenking Benschop 2025                                                                                                                                                                                   
 

• Welkomstwoord door de ceremoniemeester 
 

• Muziekstuk door Muziekvereniging ‘Onderling Genoegen’ 
 

• Kranslegging door wethouder en mevrouw Vente en door raadsleden mevrouw Van Woudenbergh-
van der Stok en de heer De Korte 
 

• Bloemen leggen door de leerlingen van de basisscholen 
 

• Taptoe door Muziekvereniging ‘Onderling Genoegen’ 
 

• Stilte (2 minuten) 
 

• Wilhelmus (2 coupletten) gezongen door Chr. Gem. Zangvereniging ‘Zanglust’, R.K. Kerkkoor  
‘St. Caecilia’ en aanwezigen, begeleid door Muziekvereniging ‘Onderling Genoegen’ 

 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 
uw dienaar t' aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 

• Lied gezongen door Chr. Gem. Zangvereniging ‘Zanglust’, R.K. Kerkkoor ‘St. Caecilia’ en begeleid 
door Muziekvereniging ‘Onderling Genoegen’ 
 
Ons dorp (melodie: Wat de toekomst brengen moge. Tekst t.b.v. 4 mei) 
1.) Wij zijn hier bijeen gekomen en gedenken met elkaar. 
 Velen die hebben gestreden, voor ons allen jaar op jaar. 
 ’t Is al tachtig jaar geleden, dat zij voerden deze strijd. 
  Samen in ’t verzet getreden, ’t was een hele bange tijd. 
 
2.) Ook ons dorp werd niet vergeten, onderduikers kwamen hier. 
Om te strijden voor de vrede, soms met angst, maar ook plezier. 
’t Waren jaren vol van spanning, om te strijden voor het recht. 
Maar een foto bracht verraad mee, vluchten was toen al te laat.  
 
3.) Op dit monument geschreven, staan de namen van de groep. 
’t Waren allen onze broeders, waar wij nu nog stil bij staan. 
’t Is al tachtig jaar geleden, dat zij voerden deze strijd. 
’t Waren allen onze broeders, die wij missen nog altijd. 
 
4.) In de tijd, tachtig jaar later, is er nog een grote strijd. 
Wereld wijd is grote spanning, kost veel levens nog altijd. 
Laten wij nu zien naar boven, naar de grote Vredevorst. 
Laten wij op Hem vertrouwen, dan zijn wij voor goed verlost!  



• Gedicht ‘Verzet’ (geschreven door Sietse Wijnsma) 
Voorgedragen door Guus Schinkel, leerling van CBS Eben Haëzer te Benschop 
 
Verzet je tegen onderdrukking 
van mensen door mensen. 
Is macht dan zo belangrijk, 
zo belangrijk om iemand dood te wensen? 
 
Verzet je tegen gedachten 
dat je beter bent dan een ander. 
Voel je niet verheven, 
maar leef naast elkander. 
 
Verzet je tegen oorlog. 
Laat hem niet beginnen,  
want hij kent alleen maar slachtoffers. 
Niemand zal ooit winnen. 
 
Verzetten tegen… het klinkt zo stoer; 
achter een idee gaan staan. 
Maar zou het niet beter zijn, 
als het woord niet hoefde te bestaan? 

 

• Lied gezongen door Chr. Gem. Zangvereniging ‘Zanglust’, R.K. Kerkkoor ‘St. Caecilia’ en begeleid 
door Muziekvereniging ‘Onderling Genoegen’ 
                            

Tachtig jaar vrede (oorspr. titel: Nu alleen maar Amen zeggen - Arr. 2025. Tekst t.b.v. 4 mei) 
 

1.) Nu al tachtig jaar geleden, 
Woedde een grote wereldstrijd. 
Alle mannen moesten komen, 
Het was een hele zware tijd. 
 
2.) Na vijf intensieve jaren, 
kwam eind’lijk vrijheid toch in zicht. 
Daarom gedenken wij op 4 mei, 
allen die vielen in de strijd. 
 
3.) Samen gedenken wij ook allen, 
die nog strijden wereldwijd. 
Moge er snel een eind aan komen, 
dan is het vrede voor altijd. 
 
4.) Nu alleen maar Amen zeggen, 
Al is ’t met gebroken stem. 
Dan je hand in Gods Hand leggen 
en zo troost vinden bij Hem. 
 

• Bijdrage door wethouder Vente 
 

• Lied gezongen door Chr. Gem. Zangvereniging ‘Zanglust’, R.K. Kerkkoor ‘St. Caecilia’ en begeleid 
door Muziekvereniging ‘Onderling Genoegen’ 
                        

Mijn Vaderland (traditioneel) 

 

1.) O dierbaar plekje grond, waar eens mijn wieg op stond, 

Mijn Vaderland! 

U, die mij woning bood, en koesterd’ in uw schoot, 

Zij ook in nood en dood 

Mijn trouw ten pand. 

 

 

 

 



2.) Gij streedt de oorlog vrij, van vijands heerschappij, 

U heb ik lief. 

Der Vaad’ren goed en bloed 

Kost’ ons dat dierbaar goed 

U mint mijn jong gemoed, 

U heb ik lief. 

 

3.) Vorst en het Vaderland, vereend door hechten band, 

ik heb hen lief. 

Schenk dan de Vorst o Heer, dat tot ons heil, Uw eer, 

Hij ’t Vaderland regeer, 

Ik heb hen lief. 

                       

• Muziekstuk door Muziekvereniging ‘Onderling Genoegen’ 
 

• Dankwoord en sluiting van de plechtigheid door ceremoniemeester 
 

•  Belangstellenden kunnen bloemen leggen bij het monument 
 
 
Na afloop van de herdenking wordt u uitgenodigd om koffie, thee of limonade te komen drinken bij Abrona, 
Benedeneind Zuidzijde 361 te Benschop. 


