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Programma dodenherdenking zaterdaqg 4 mei 2024 te Jaarsveld

Vanaf 19.15 uur verzamelen op het kerkplein. (genodigden in het Hervormd
Verenigingsgebouw)

Openingswoord om 19.30 uur bij het monument (“wij zijn ze niet vergeten”) naast de
kerk.

Bloemstuk door wethouder Spelt en zijn vrouw namens het college van de gemeente.

Bloemstuk door mevrouw Stigter en de heer De Heer namens de gemeenteraad.

Kranslegging door een afvaardiging van de Stichting Jaarsveld Oorlogs Gedenkteken.

Bloemenhulde van familieleden, dorpsgenoten en belangstellenden.

Gedicht (“Ik leefde niet in oorlog en geweld”) door een leerling van de school.
(Roan Bouman)

Taptoe. (Margot Kuzee)

Eén minuut stilte.

De kerkklok gaat luiden, vertrek stille tocht, richting het “vliegersmonument”. (langs
de school)
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Kranslegging door wethouder Spelt en zijn vrouw namens de gemeente.
Bloemstuk van de familie van Vliet.
Kranslegging door twee leerlingen van de school.
Bijdrage door wethouder Spelt.

Bloemstuk door een afvaardiging van de Stichting Jaarsveld Oorlogs Gedenkteken.
Bloemstuk door een afvaardiging van de scoutinggroep Clifford Reichert.
Taptoe. (trompet), aansluitend twee minuten stilte (vanaf 20.00 uur)
Gezamenlijk zingen van couplet 1 en 6 van het Wilhelmus.

Gedicht (“4 mei”) door een leerling van de school. (Matthias van Es)

Kranslegging door mevrouw Stigter en de heer De Heer namens de gemeenteraad.

Gelegenheid tot het leggen van bloemen door belangstellenden.

Welkom in het Hervormd Verenigingsgebouw voor koffie, thee of iets fris.
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Ik leefde niet in oorlog en geweld

ken ook geen angst voor bommen en soldaten,
of voor verraders, die hun land vergaten.

Zag nooit een mens door een geweer geveld.

‘k Weet uit verhalen die mij zijn verteld

hoe mensen huis en haard moesten verlaten
en lang in concentratiekampen zaten,

door wanhoop en ellende vergezeld.

Ik weet dat velen spoorloos zijn verdwenen.
Zij zaten in 't verzet of waren Jood.
Men weet niet waar of hoe zij zijn gedood.

Ik mdet wel blijven stilstaan bij diegenen
die sneuvelden: de oorlog is voorbij.
Maar door hun offer is mijn leven vrij!

Wilhelmus van Nassouwe,
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe,
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje,
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geéerd.

Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, o God mijn Heer’,

op U zo wil ik bouwen,

Verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t’aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.
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“4 mei”

Een kort moment van stilte
slechts twee minuten maar
als teken van respect
als dankbaar gebaar

Een moment om stil te staan
bij hen die voor ons streden
die voor onze vrijheid

zoveel hebben geleden

Een moment om te beseffen
wat zij hebben gedaan

hun invloed op ons leven
ons huidige bestaan

Een moment om na te denken
om doden te betreuren

tot ons door laten dringen

dat dit nooit meer mag gebeuren

(Hans Nouwens)



