Van: "Communicatie"

Verzonden: maandag 6 februari 2023 08:25

Aan: "Born Martien" <MBorn@middendelfland.nl>
Onderwerp: FW: Uitnodiging inwoners bijeenkomsten buitenlanders
Ter info.

Van: De NL regering vernietigt onze natie JJIELRgmail.com>
Verzonden: zaterdag 4 februari 2023 13:57

Aan: Communicatie <communicatie@middendelfland.nl>
Onderwerp: Uitnodiging inwoners bijeenkomsten buitenlanders

Voorzichtig: deze mail komt van buiten onze omgeving. LET OP MOGELIJKE PHISHING. Controleer links
en bijlagen in de e-mail goed!

Beste commissie,

Wilt u deze brief op alledrie de avonden inzichtelijk maken voor de bezoekers. De manier waarop u deze brief
inzichtelijk maakt, laat ik over aan uw inzicht en creativiteit.

Ik oordeel niet over een ander die anders is dan ik. Ik laat die ander juist in zijn waarde door te zeggen je bent anders, blijf in het
land en de cultuur die je gevormd heeft. En bouw die cultuur en je land met landgenoten verder. Bouw aan je natie, hijs jullie eigen
vlag. Wees trots op je land, sta er voor!

Het is juist elkaar in je waarde laten, de waarde van je land en cultuur waar je thuishoort, als je mensen verwijst naar hun
moederland. Meer wil ik niet voor ze doen.

Ik begrijp 50 jaar al niet waarom in mijn land vreemdelingen komen wonen. Als jochie zaten er in mijn klas 2 Turkse broers. Leuk
hoor, bezienswaardig, maar ik kon er met mijn jonge blanke hersens niet bij wat die 2 bruine apies in onze blanke klas deden.. bij
die 2 had het bij moeten blijven.

En viuchtelingen? Die kunnen over de hele wereld terecht. Maar ik zou eerst eens aankloppen in de dichtsbijzijnde landen. Daar
zijn plekken zat.

Is er ergens wanbestuur waardoor er crisis ontstaat voor vluchtelingen opvang. Zoek verder in je omgeving.

Via u, commissie, mijn boodschap en verzoek aan het gemeentebestuur: houd uw rug recht. Zwicht niet voor het
Rutte kabinet met haar dwang beleid. We bevinden ons in een pre totalitair land. Dit moet gestopt worden.
WAAROM BUITENLANDERS NAAR NEDERLAND AL 50 JAAR. IK WIL DIT NIET, AL 50 JAAR.

DE EU EN ANDERE GLOBALISTISCHE MACHTEN, DWINGEN ONS TOT DINGEN DIE IK NIET WIL. EN U
ZOU HET OOK NIET MOETEN WILLEN! DAT U HET WEL WILT, GELOOF IK NIET.

NEDERLAND MOET EEN NATIE BLIJVEN DIE ZELF BESCHIKT. SOEVERIJN DUS. NEDERLAND GAAT UIT
DE EU.

De kerken supporten het globalisme. De kerken dwingen. De kerken zijn laf en buigen voor dwang van de overheid. Het globalisme
wil geen grenzen. Dat kan natuurlijk niet. Er moeten grenzen zijn, landsgrenzen , morele grenzen enzovoort.

Een Syriér, jong van van lijf en leden, wordt in de Maassluise krant op het schild gehesen. Die Syriér zijn land heeft hem nodig. Het
leger roep hem op. ja daaag, meneer neemt de benen. Het staat gewoon bij ons in de krant. En hij gaat in Maassluis op een boot
de goodwill uithangen.

Wat een vaderlandsliefde. Je gaat je probleem in je eigen land uit de weg en gaat er gewoon vandoor. Hij VLUCHT voor zijn eigen
leger. HIJ VLUCHT VOOR ZIJN VADERLAND..

HIJ WORDT DEHEMEL IN GEPREZEN IN DE KRANT. ZO'N GOEIE JONGEN. JA JA. HET IS EEN VERRADER. DAAR STAAT
EEN STRAF OP.

Ik schreef hiervoor ga naar je eigen land, en ga daar met landgenoten je land opbouwen. Maar nee deze meneer neemt de benen.
Niks eigen land opbouwen.

KORTOM IK BEN TEGEN OPNAME VAN ELKE BUITENLANDER IN MIDDEN DELFLAND, NEDERLAND, EUROPA.

met groet,






