
Nieuwjaars-
ontmoeting

Je zou denken: het leven lacht ons 
toe en we zijn weer blij met ons leven. 
Toch is er veel onvrede en verdeeld
heid in de samenleving. Zo maken 
nogal wat mensen zich zorgen, 
bijvoorbeeld over de kosten van de 
boodschappen, gezondheidszorg  
en energie en over het tekort aan  
woningen. Sommige mensen zijn hun  
vertrouwen in de overheid kwijt. Het  
gevolg was tijdens de laatste Tweede  
Kamerverkiezingen zichtbaar: veel 
Nederlanders kozen voor ander beleid. 

Waar gaat dit naartoe? Moeten wij ons 
zorgen maken over de manier waarop 
we, in onze van oudsher tolerante 
en gastvrije gemeente, met elkaar 
omgaan? Ik denk dat dat afhangt 
van onszelf: de inwoners van de 
gemeente Oirschot. U en ik: wij wonen 
in een dorp. Waarom? Omdat we er 
geboren en getogen zijn. Of: omdat we  
ons prettig voelen in een dorp, waar 
we relatief veel mensen kennen en 
waar velen de handen uit de mouwen 

steken. In dorpen zoals Oirschot, 
Spoordonk en De Beerzen ben je 
geen nummer, maar een persoon. 
Iemand die bekend is. Iemand die 
wordt gezien en gehoord. Elkaar zien 
en elkaar horen: dat is volgens mij de 
kracht van een kleine gemeenschap.   

Ook het afgelopen jaar was ik weer blij  
verrast door de grote gemeeschaps
zin binnen onze gemeente. Het raakt 
me iedere keer weer als ik zie hoeveel  
vrijwilligers actief zijn in onze gemeente 
en hoe zij erin slagen op een profes
sionele manier evenementen te 
organiseren die duizenden belang
stellenden trekken. Denk aan het 
Oirschot Winterparadijs, Halloween, 
de Brabantse Heemdagen, Kubus 
Festival, het WK ponymennen, het  
WK IJslandse paarden, carnaval, de 
feesten van de gilden, Sinterklaas en 
ga zo maar door. Als je het leuk vindt 
de deur uit te gaan, bekenden tegen 
te komen, een praatje te maken en  
je te bekommeren om je naaste,  

dan kun je nergens beter wonen dan in  
Oirschot, Spoordonk en de Beerzen. 

Die prettige manier van met elkaar 
omgaan is iets om te koesteren. 
Ja, de toekomst is onzeker, er gaan 
dingen veranderen. En veranderen 
vinden we over het algemeen niet 
leuk. Dus laten we elkaar vasthouden. 
Schouder aan schouder staan. Elkaar 
steunen. En laten we vooral ook onze 
zegeningen tellen. Elders, in conflict
gebieden, is het leven een stuk 
zwaarder.

Ik wens u allen een goed 2024 toe. 
Een jaar waarin we een hechte 
gemeenschap blijven vormen. Hoe?  
Misschien door minder te praten en 
meer te luisteren naar elkaar. Ieder 
van ons heeft zorgen, ieder van ons 
streeft naar geluk. Laten we elkaar de 
ruimte gunnen.

Judith Keijzers-Verschelling, 
burgemeester gemeente Oirschot

Nieuwjaarsboodschap van onze burgemeester

Beste inwoners 
van Oirschot, 
Spoordonk en 
de Beerzen, 
In zekere zin kunnen wij, inwoners van Oirschot, Spoordonk  
en de Beerzen, terugkijken op een normaal jaar. 
Geen beperkte bewegingsvrijheid meer, maar volop ruimte 
om elkaar te zien, een naaste te bezoeken met wie het 
even iets minder gaat, naar een verjaardagsfeest, een film 
of het theater te gaan of uit je dak te gaan op een zomers 
evenement. Fijn, zo’n jaar, na de onrustige jaren daarvoor.

In dorpen zoals Oirschot, 
Spoordonk en De Beerzen 
ben je geen nummer, 
maar een persoon. 
Iemand die bekend is. 
Iemand die wordt gezien 
en gehoord. Elkaar zien 
en elkaar horen: dat is 
volgens mij de kracht van 
een kleine gemeenschap.
Judith Keijzers-Verschelling

“

”

Uitnodiging voor alle inwoners, organisaties en ondernemers van de gemeente Oirschot

Zondag 14 januari 2024 in De Stoelendans
Inloop via Bij Merel vanaf 14.30 uur

Programma van 15.00  16.00 uur met onder andere diverse culturele optredens,  
de uitreiking van de Cultuurprijs en de benoeming van de Dorpsdichter 20242025

Vanaf 16.00 uur gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje




