
WAT?
Klauterkooi is een ochtend vrij spelen in een gymzaal voor kinderen t/m 12 jaar
met en zonder beperking. Klauterkooi is voor iedereen. Het maakt niet uit wat je
kunt. Of je nu een klauteraar, stuiteraar, fladderaar, voetballer, renner of
rolstoeldanser bent. Of je nu speelt met woorden of juist zonder woorden... We
willen je leren kennen! Want wij denk dat verschillen er zijn om te vieren en dat
samen spelen helpt om de ander beter te begrijpen en om te groeien.

WANNEER EN WAAR?
De ochtenden beginnen om 10 uur en duren tot 12 uur. Ze vinden plaats in de
sporthal in Rouveen. Deelname is gratis, maar je moet je wel vooraf aanmelden.
Data en locaties staan op de site www.klauterkooi.nl/staphorst Houd onze
socials (Facebook en Instagram) in de gaten voor het laatste nieuws.

Het verhaal achter KlauterKooi 
Voor kinderen met een beperking is nieuwe vriendjes maken niet vanzelfsprekend.
Vaak zitten ze niet in de buurt op school en de meeste 'gewone' speelplekken zijn
te druk of niet goed bereikbaar met bijvoorbeeld een rolstoel. Dit speelde ook bij
het gezin waar Klauterkooi begonnen is.De moeder wilde niets liever dan haar kind
met andere kinderen laten spelen en samen met haar man en een groepje
enthousiaste ouders wordt Klauterkooi nu georganiseerd met steun van het
Gehandicapte Kind! Zien wij jou ook binnenkort? 
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