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Frieda!  Vertelconcert over Frieda Belinfante

In 2025 herdenken en vieren we dat er 
80 jaar geleden een einde kwam aan de 
Tweede Wereldoorlog en we sindsdien 
in vrijheid leven. We staan erbij stil dat 
Nederland dankzij de inzet van militairen 
van geallieerde landen en met hulp van 
het verzet werd bevrijd. Dat doen we 
met activiteiten en herdenkingen waarin 
verhalen van toen aanzetten tot nadenken 
over de betekenis voor de wereld van nu. 
In deze folder leest u wat er op Vlieland 
is georganiseerd aan activiteiten en 
herdenkingen.

Overigens werd Vlieland pas bevrijd op 31 
mei, toen luitenant Frederic Squire met 
vijf soldaten op Vlieland arriveerde om de 

offi ciële overdracht van de macht op zich 
te nemen.

Brug naar Vrijheid (Brêge nei Frijheid)
Bruggen zijn krachtige symbolen van 
verbinding. Sommige speelden een 
belangrijke rol tijdens de bevrijding. Op 
vele plekken in Fryslân zullen de vlaggen 
van onze bevrijders wapperen bij bruggen, 
als eerbetoon aan hen die voor onze 
vrijheid hebben gestreden. Op Vlieland 
hebben wij een symbolische brug naar de 
wal, de veerboot. Daarom doet Vlieland 
mee aan ‘Brêge nei Frijheid’ en zal vanaf 
5 mei tot en met 31 mei de vlag van 80 
jaar vrijheid wapperen bij de terminal van 
Rederij Doeksen.

Tijdens de oorlog werd Vlieland door de bezettingsmacht omgebouwd 
naar een vesting. In 13 stellingen verdeeld over het eiland werden 
luchtafweergeschut, zoeklichten, radars en infanteriestellingen gebouwd, 
alle omringd met prikkeldraadversperringen en mijnenvelden. Veel van deze 
stellingen zijn gesloopt of onder het zand verdwenen. De enige die vrijwel 
intact is gebleven is het Widerstandsnest 12H. In 2017 is een begin gemaakt 
om deze stelling op te graven en te restaureren, grotendeels door vrijwilligers 
van Vlieland en ook van de wal. 
Het is nu Bunkermuseum Wn 12H dat het verhaal vertelt van Vlieland tijdens 
de oorlogsjaren. Dit jaar met een speciale expositie over de Oorlog op de 
Noordzee ten noorden van Vlieland en de overige Waddeneilanden. Een 
rondgang door de loopgraven langs de diverse bunkers, geschutsopstellingen, 
schuttersputten en de waarnemingspost geeft een goede indruk van een 
stelling in de zeereep van Vlieland tijdens de oorlog.

Oihana Aristizabal Puga (cello) en Lineke Lever (piano) brengen samen met 
kunstenares Marieke Gaymans een unieke voorstelling over het veelzijdige 
talent Frieda Belinfante (1904-1995). Zij was de eerste vrouwelijke dirigent van 

Nederland, celliste en actief in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Als dochter van een Joodse vader hielp ze persoonsbewijzen vervalsen 

en was betrokken bij de aanslag op het Bevolkingsregister in 
Amsterdam. Na haar vlucht naar Amerika bouwde ze daar een 
succesvolle carrière op als dirigente en muziekdocente.

In deze voorstelling komen muziek, verhaal en beeld samen: muziek 
van onder anderen Daniel Belinfante, Henriette Bosmans en Fanny 

Mendelssohn begeleidt haar indrukwekkende levensverhaal, terwijl 
Marieke Gaymans live een kunstwerk creëert. Dit kunstwerk wordt ter 
plekke bij opbod verkocht.

Het concert is in de Nicolaaskerk en vangt aan om 20.30 uur. 
Kaarten zijn te reserveren via de qr-code of
www.nicolaaskerk-vlieland.nl/-/concertbijkaarslicht.

Vlielands Fanfare Corps is al sinds jaar en dag betrokken bij 
de jaarlijkse herdenking op 4 mei op het kerkhof. Dit vinden 

we altijd een heel mooi en bijzonder optreden. Omdat we 
dit jaar 80 jaar bevrijding vieren geven we op zaterdag 31 
mei, de eigenlijke bevrijdingsdag van Vlieland, ook een 
bevrijdingsconcert in de kerk. U bent van harte welkom 
om te komen luisteren.

Het concert is in de Nicolaaskerk, aanvang 20.00 uur.

31
mei

doorlopend

Bevrijdingsconcert Vlielands Fanfare Corps

Bunkermuseum Wn 12H

80 jaar
vrijheid op Vlieland
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Voor openingstijden en
meer informatie kijk op
www.bunkermuseumvlieland.nl 
of scan de qr- code.



Zondag 4 mei vindt op Vlieland de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. Het 
programma begint om 19.00 uur in de kerk. De deuren van de kerk zijn geopend 
vanaf 18.45 uur. Ceremoniemeester is ook dit jaar Anne-Mieke van der Plaat. 
Gedichten van kinderen van Vlieland en muziek vormen de rode draad van de 
herdenking in de kerk. Ook worden de namen van de gevallenen gelezen.

Rond 19.45 uur verlaten de aanwezigen de kerk en begeven zich naar de 
begraafplaats. Belangstellenden die enkel het gedeelte op de begraafplaats 
willen bijwonen, zijn welkom om zich vanaf dat moment aan te sluiten. Zij 
kunnen wachten op het kerkplein en achter de stoet meelopen richting de 
begraafplaats.

Precies om 20.00 uur houden we twee minuten stilte. Daarna worden er 
kransen en bloemen gelegd bij het monument ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers. Iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze 
herdenking.

04
mei

Dodenherdenking

Elk jaar organiseert Vlielands Eerste Senioren Vereniging VESV voor haar 
leden een Fiets- en scootmobielpuzzeltocht met een thema. Vorig jaar ging 
het over Vlieland in en om het water. Dit jaar is het thema 80 jaar vrijheid.
De tocht is op zondag 25 mei en start om14.00 uur, alleen voor leden dus. 
Nadere informatie volgt in de VESV-Nieuwsbrief van mei.

25
mei

Fiets- en scootmobielpuzzeltocht voor leden VESV

De bibliotheek organiseert samen met VESV (Vlielands Eerste Senioren 
Vereniging) en het Vlielander Zeemanskoor op 28 mei een verhalenavond met 
als thema: vrijheid. De verhalen worden afgewisseld met mooie liederen van 
het Vlielander Zeemanskoor.

De sprekers op deze avond nemen u mee in hun kijk op vrijheid. Want vrijheid 
is een breed begrip. Je denkt al snel aan oorlog of een omgeving waar je 
mening niet op prijs gesteld wordt. Maar vrijheid is veel meer! Mogen zijn wie 
je bent, denken, doen en handelen uit eigen wil. Helaas is dat nog steeds niet 
voor iedereen zo.

Inloop vanaf 19:30 uur in de Nicolaaskerk (Kerkplein 7)
Het programma begint om 20:00 uur en eindigt om 22:00 uur.
De avond is gratis en aanmelden is niet nodig.

28
mei

Verhalenavond met thema Vrijheid

Op 31 mei geven oude legervoertuigen op Vlieland acte de présence. 
Georganiseerd door Keep them rolling Vlieland komen 15 gastvoertuigen 
de donderdag en vrijdag ervoor naar het eiland. Gevoegd bij de ongeveer 
10 oude voertuigen die het eiland rijk is (de grootste dichtheid van oude 
legervoertuigen per inwoner in Nederland) zal er op zaterdag 31 mei na 
de lunch een ‘static show’ van legervoertuigen uit voornamelijk de tweede 
wereldoorlog op het Oosterseveld zijn. Daarnaast kunnen de voertuigen ook 
op andere plekken op het eiland opduiken, mogelijk later die middag bij het 
bunkermuseum.

31
mei

Keep them rolling

Al enkele jaren trachten wij als Vlielander Veteranen invulling te geven aan de 
waardevolle suggestie van mevrouw Verbeet, de toenmalige voorzitter van het 
‘Nationaal Comité 4&5 mei’, voor het organiseren van een Vrijheidslezing met 
lunch. De Vlielander variant hiervan is een lezing - met afsluitend een kleine 
high tea - om elkaar na afl oop te ontmoeten en informeel na te praten.

Na lezingen van respectievelijk generaal Nico van der Zee, antropologe 
Kirsten van Zanten en Nationale Kinderombudsman Kalverboer, gaat in dit 
herdenkingsjaar van 80 jaar vrijheid, onze eigen eilander dokter Deen invulling 
geven aan de voordracht.
Wat beogen wij met deze lezing? Welnu, naast het vieren van de bevrijding 
van Nederland, ook meer bewustwording bewerkstelligen van de 
verantwoordelijkheid die we met elkaar dragen voor het koesteren en bewaken 
van onze vrijheid en van onze democratische rechtsstaat.

Op maandag 5 mei om 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur) organiseren 
wij dus wederom in de Nicolaaskerk op Vlieland de Vrijheidslezing, 
die geopend zal worden door onze burgemeester en afgesloten 
zal worden met de uitreiking van de Cruquius-penning door onze 
veteraan de heer Joost van Bommel.

De toegang is gratis.

05
mei

Vrijheidslezing en Cruquius-penning Vlieland
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