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Beste Voorschotenaren,

Een jaar dat we niet snel vergeten. Dat is 2023. Onvermijdelijk gaan onze gedachten in de eerste
plaats terug naar de vroege dinsdagochtend van 4 april. De ochtend van het treinongeval dat ons
dorp dagenlang in het nieuws brengt, tot CNN aan toe. Hoe verdrietig en heftig het ongeval ook is,
de hulpverlening is om door een ringetje te halen. Dit dankzij de grote inzet van de hulpdiensten,
ProRail en de Nederlandse Spoorwegen en alle hulp die de omwonenden bieden. Het ontgaat ook
cabaretier, acteur en columnist Peter Heerschop niet. Op NPO Radio 1 deelt hij zelfs een lintje uit:
“De onderscheiding in de Orde van de open deur en kom maar binnen gaat naar de gemeente
Voorschoten.” Wat mogen we daar trots op zijn!

Als ik terugdenk aan 2023, dan denk ik ook met dankbaarheid aan de inzet van alle vrijwilligers

in Voorschoten. De vrijwilligers die elk jaar weer zorgen voor mooie feesten en dagen in ons dorp,
van Koningsdag en het Weekend van Voorschoten tot de Paardendagen en Open Monumentendag.
Onze sport-, welzijn- en cultuurverenigingen en de buurthuizen die volledig worden gerund door
vrijwilligers, die ervoor zorgen dat wij hier zo'n rijk verenigingsleven hebben. De scouting die dit jaar
voor het eerst een rol speelt bij de Dodenherdenking. De vele inwoners die bij de verkiezingen in
maart en november de stembureaus bemannen. Dankzij deze inzet kunnen wij terugkijken op heel
goed verlopen verkiezingen. Wat fantastisch dat wij met elkaar in Voorschoten elke keer weer de
mouwen opstropen en de klus (wat die ook moge zijn) met elkaar klaren.

Ik maak een grote sprong van ons eigen dorp naar de rest van de wereld. Ik weet niet hoe het

u vergaat, maar mij duizelt het van al die afschuwelijke corlogen. Steeds weer zijn er leiders

die menen een reden te hebben om een buurland of bevolkingsgroep aan te vallen. Ik blijf het
onbegrijpelijk vinden waarom we elkaar deze ellende blijven aandoen. Bij het gemeentehuis staan
drie vlaggenmasten waarmee wij aandacht vragen voor wat er om ons heen gebeurt. Afgelopen
oktober hijsen wij de vredesvlag. Want vrede sluiten is de enige oplossing.

Wat betekent 2023 voor mij persoonlijk? Daar noem ik toch opnieuw het treinongeval, want u kunt zich

wel voorstellen wat een indruk dat op mij maakt. Hierbij noem ik vooral de bijzondere bedankbijeenkomst

op kasteel Duivenvoorde, waar ik de ruim 200 hulpverleners van politie, brandweer, ambulance,

meldkamer, enzovoorts mag bedanken voor al hun inzet. Het is een emotionele bijeenkomst, niet in

de laatste plaats voor mij. Op het moment dat ik daar sta, gaan mijn gedachten ook naar mijn ouders.

Mijn vader, een oud-politieagent, en mijh moeder, opgevoed in een blauwe familie met twee broers die
bij de politie zaten. Wat zouden zij er ook graag even bij zijn geweest.

Kerst is een tijd om terug te kijken en plannen te maken voor het komende

jaar. Tegelijk is het een tijd voor familie, vrienden en samenkomen. Een tijd

vah hoop, warmte en licht. Dagen waarin we elkaar ontmoeten en een

nieuw begin vieren, als dat kan met een gezellige maaltijd en rood-

groene kerstversiering. En wie weet, weer eens een knisperend

wit sneeuwtapijt, bevroren sloten en waterpartijen om te kunnen
schaatsen. In die omstandigheden wens ik u en uw geliefden een
heel fijn kerstfeest en een rustige jaarwisseling!

Met vriendelijke groet,

Nadine Stemerdink
Burgemeester




