
Antwoorden op de vragen uit de avonturentocht “Op avontuur 

met Prins Frederik” 
 

Route I: De Paauw en Backershagen 
1: Er staan vijf pauwen op het dak 
2: Waarschijnlijk omdat de leeuw één van de nationale symbolen van Nederland is. Het staat voor 
kracht. De leeuw zit ook verwerkt in het familiewapen van de prins, kijk maar eens op de voorkant 
van de ontdekkingstocht.  
6: 36 treden.  
9: Voorbeelden van wat veranderd is: er zitten geen luiken voor de ramen, er staan nog twee 
appartementencomplexen naast, er staan minder bomen voor. Voorbeeld van wat hetzelfde is 

gebleven: het huis is nog steeds grijs en wit.  
10: Eigen Jagt van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik.  
 

Route II: De Horsten 

2: Er zitten zeven eenden in de vijver. (Nee hoor, grapje, dat ligt er natuurlijk aan wanneer je er 

was). 

3: Je vindt er onder andere het jaartal 1975, dat staat in de boomstam gekerfd. 

5: Het familiewapen zie je rechts bovenaan op de achterkant van de avonturentocht en is op het 

huis te zien als ingemetselde steen. Een rentmeester is iemand die voor iemand anders spullen 

beheert, in dit geval dus een landgoed. De rentmeester zorgt dat alles mooi blijft en goed blijft 

werken. Prins Frederik had veel bezittingen en kon niet overal tegelijk aanwezig zijn, dus had hij 

rentmeesters nodig die een oogje in het zeil hielden.  

7. Koning Willem-Alexander is de eigenaar van De Horsten. Officieel heet het gebied dan ook De 

Koninklijke Landgoederen ‘De Horsten’ . 


