Vrede voor jou, hierheen gekomen
(op melodie van : >> Komt nu met zang van zoete tonen)

1 Vrede voor jou hierheen gekomen
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn:
vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed, voor jou en iedereen.

2 Niemand komt hier vrij van het kwade
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand teveel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te kiein:
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal wij leven met elkaar.

3 Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt,
kom naar ons toe, leer ons te leven
help ons te zien wat ieder vraagt:
tild om te leven, kans om te zijn;
een plek om, nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn.

Wilhelmus Ga nu heen in vrede

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,

1 Ga nu heen in vrede,
ga en maakt het waar,

den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geéerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer!

Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer!

Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt

wat wij hier beleden
samen met elkaar,

aan uw daag'lijks leven,
uw gezin, uw werk.

Wil u daaraan geven,
daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

2 Ga nu heen in vrede,
ga en maakt het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar



