
Gedicht 4&5 mei 2026  
 
 
Ik ben een duif 

 

Ik ben een duif die een boodschap brengt 

kinderen houden niet van oorlog 

kinderen willen vrede 

 

Ik ben een duif die vrijheid brengt 

want vrijheid is voor iedereen 

 

Ik ben een duif die herinneren  

wij mogen  het niet vergeten 

wat oorlog doet 

 

Ik ben een duif die hoop brengt 

dat morgen beter wordt 

 

Ik ben een duif die liefde brengt 

 

Ik vlieg verder 

ik geef mijn boodschap aan andere duiven 

 

en samen herhalen wij 

steeds opnieuw 

 

vrede 

vrijheid 

liefde voor iedereen! 
 
Julia Pecyna, 9 jaar, Zoetermeer 
 


